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SUNUŞ 


Anadolu'ya geleli dokuz yüz yıldan fazla bir zaman geçti. Balkanlara taşmamız yedi yüz yıldan daha eskidir. 
Denizin gel-gitleri gibi devletlerin, orduların, kültürlerin ve medeniyetlerin de gel-gitleri vardır. Yirminci yüzyıl başında kültür coğrafyamıza sığınmak zorunda kaldık. Bu coğrafyada hür, bağımsız ve demokratik bir cumhuriyet kurduk. Devlet kurmak marifet değil; korumak ve yaşatmak mühimdir. 


Atatürk “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temeli yüksek Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürüdür” diyor. Türk kahramanlığı ve Türk kültürünün temeli ise, bütünlüğümüz ve güvenliğimizle ilgili ortak bilincimizdir. Ortak bilincin oluşmadığı toplumlar sosyolojik anlamda bir sosyo-kültürel yapı gösteremezler. 


Kültür merkezi olarak, bütünlüğümüz ve güvenliğimize musallat oları her türlü örtülü ve açık tehdit veya tehlikenin kuruluşumuzun manevi başkanı Atatürk'ün arzusu yönünde, bilimsel zeminde cevabını vermek görevini şerefle üstleniyoruz. Bilim adamlarımızın çeşitli konulardaki görüş ve yorumlarını, cepte taşınabilecek ce hacmiyle yaygın okurun gözünü korkutmayacak formda kitaplar halinde basıp okuyucuya arz etme kararı aldık. 


Bütünlüğünü, güvenliğini ve toplumsal huzurunu sağlamış bir Türkiye'nin, düşmanları için caydırıcı, dostları içinse dosluğun devamını teşvik edici olacağı açıktır. 
Milli Mücadele sırasında ve sonrasında ekonomik sıkın- 


tılara rağmen, siyasetçi, fikir adamı ve halk arasında çatlaklar yok seviyesinde idi; 1938'den itibaren çatlaklar ve çözülmeler başladı. 


Biz fitneye açık, zararlı etkilere fazlaca duyarlı, bütünlüğü biraz zedelenmiş bir topluma dönüştük; bunu gidermeli, öz güven duygusunu ve iç denge bilincini, sağlıklı olmanın zemini yapmalıyız. Bizim kimseyle örtülü veya açık savaşımız yok; kimsenin de bizimle savaşı olmasın isteriz. Ancak, bunu sağlamak için, önce bütünlük, önce bütünleşmişlik... 


Milli güvenlik, milli bütünlük Türkiye Cumhuriyeti'nin devamı için het zaman ufkumuzda bulunması gereken mühim kavramlardır. Kavramların bulanık olduğu ülkelerde düşünceye bağlı anomi oluşur. Anomi ise, toplumların tarih içinde devamlılığını tüketen bir olumsuzluktur. Hem kavramların milli bir bakışta tanımlara kavuşması, hem de hedeflerin açık seçik görünür olması için “Onuncu Yıl Nutku”nu okuyun herkes görevini tekrar düşünsün, gereğini yapsın. 


Eğer okuyucusunu bulursa, bu dizideki bakış açısına esas olan düşünceler, bugün Türkiye'de sıkıntısını duyduğumuz çeşitli güncel meselelerin çözümünde yardımcı olabilecek milli yorumlardır. Biz görev bilincini devam ettirmek ve bu yolla mutlu olmak isteyenlerdeniz. 


Dizinin kısa zamanda ele ulaşmasını sağlayan İmran Baba ve Ibrahim Bağtuğ'a alanen tesekkür edrim. 


Prof. Dr. Sadık TURAL 


HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELİ 
(Hayatı ve Eserleri) 


Ethem Ruhi Fığlalı 


Hayatı 


Ahmet Yesevi ocağından, Horasan erenlerinden bir büyük isim olan Hacı Bektaş Veli, son derece yaygın bir şöhrete sahip olmasına rağmen, hayatı hakkındaki bilgilerimiz, nerede ise yok denecek kadar azdır ve olanlar da gerçek ile menkibelerin bazen taban tabana zıt rivâyetleriyle örtülüdür. 


Nitekim onun hayatı hakkında bilgi veren ve en eskisi vefatından yaklaşık iki asır sonra müridleri tarafından kaleme alınmış olan Vilâyet-Nâme'ler, tarihi olmaktan çok onu yücelten ve olağanüstü gösteren menkibelere dayalı rivâyetleri nakleder. Biri yine onun vefatından yaklaşık yüzyıl, diğeri de ikiyüz yıl sonra kaleme alınmış olan Eflâki (1360)'nin Menâkıbu'l-'Arifin'i ile Aşık Paşazâde (1481)'nin Tevârih-i Al-i Osmân (Aşıkpaşaoğlu Târihi)'ı Hacı Bektaş Veli hakkında sadece birkaç satırlık bilgi verir. 


Vilâyet-Nâme'ye! göre Hünkâr Hacı Bektaş Veli, Horasan hükümdarı İbrahim es-Sâni Seyyid Muhammed ile Şeyh Ahmed adlı Nişâburlu bir âlim zâtın kızı olan Hatem (Hatme)'nin oğludur. Asıl adı da Bektaş'tır (4). 
A. Rıfkı ise, “... isimleri (Muhammed), mahlâsları (Bektaş)dır” der.? Onun devrine yakın kaynaklar ve vakfiyelerde, kendisinden daima Hacı Bektaş şeklinde bahsedilmiş; ayrıca Bektaşi kaynaklarında da sık sık Hünkâr lâkabı ile anılmıştır.» Hacı lâkabı ise, Vilâyer-Nâme'de zikredilen bie kerametsonucu ortaya çıkmıştır (6). Buna göre Bektaş'ın hocası Lokman Perende Horasan'dan Hacca gider. Arafat'ta vakfede iken, arkadaşlarına, “Bugün arife günü, şimdi bizim evimizde bişi pişirilir” der. Lokman'ın bu sözü Hünkâr'a mâlüm olur. Hemen Lokman- ın evinde pişirilen bişiden bir tepsiye koyar; göz açıp kapayıncaya kadar Arafat'a Lokman Perende'ye ulaştırır. 
Orada bunu yerler. Hac dönüşü Nişâbur halkı Lokman'ı karşılamaya çıkarlar ve tebrik ederler. Lokman,o zaman, "Asıl hacı olan Bektaş'tır” der ve giderek onu tebrik eder; Kerametlerini bir bir sayar. Ancak biraz sonra da üzerin- 


! Vilâyet-Nâme veya Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Veli, Abdulbâki Gölpınarlı tarafından neşrolunmuştur (İstanbul 1958). Bundan böyle Vilâyet-Nâme'den yapılacak nakillerin sayfa numaraları dipnot yerine satır arasında parantez içinde gösterilecektir. 

A. Rıfkı, Bekrâşi Sırrı, İstanbul 1325, 5. 21. 

3 Bektaş, eş, benzer, denk, misil anlamına gelen ve Selçuklularda 
daha önce de rastlanan bir isimdir. Bektaş, bekteşlik, beğdeş, bendeş şekilleri ile Anadolu Türkçesi ebedi mahsullerinde sık sık kullanılmıştır. Bkz.: Hacı Bektâş-ı Veli, Makalât, nşr. Esad Çoşan, İstanbul, (trz) s. XX-XXI. 
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de durulacağı üzere, Hacı Bektaş'ın Horasan'dan Anadolu'ya hicreti esnasında bizzat hacca gitmiş olduğu da anlaşılmaktadır. 


Vilâyet-Nâme onun baba tarafından Hz. Ali'ye mensup olduğunu bildirir ve şu şecereyi verir (1): 


“Hacı Bektaş Veli, Seyyid Muhammd İbrahim es-Sâni-Seyyid Müsâ es-Sâni-İbrahim Mükerrem el-Mucâb-İmam Müsâ el-Kâzım-İmâm Câfer es-Sâdık Muhammed el-Bâkır-İmam Zeyne'l-Âbidin Ali-İmam Hüseyin İmam Emirül-Mü'minin Ali.” 


Vilâyet-Nâme'ye göre Hacı Bektaş'ın dedesi Musâ es-Sâni, 27 Safer 203/818 tarihinde şehid olan İmam Ali er-Rızâ ile görüşmüştür. Hacı Bektaş'ın babası, bu görüşme sonucunda, karısı Zeynep Hatun'un İmam Ali er-Rızâ'nın ağzına alıp sonra bardağa boşalttığı şerbeti içmesi üzerine dünyaya gelir ve atası İbrâhim el-Mucâb'a benzediği için İbrâhim es-Sâni adını verirler (2-3). 


Buna göre İmam Ali er-Rızâ'nın şehâdetiyle Hacı Bektaş'ın vefatı arasında 450 yılı aşan bir süre vardır ve bu kadar uzun bir süreyi sâdece Hacı Bektaş'ın babası ve dedesi doldurmaktadır.* Bu bakımdan Hacı Bektaş'ın 


* Bunun için olsa gerek, Baha Said (“Bektâşiler”, Türk Yurdu, 5/s.141-42); A. Rıfkı (aynteser, 5. 31-32) ve Besim Atalay (Bektaşilik ve Edebiyatı, İstanbul 1340, s. 7) daha farklı bir şecere verirler ve “İbrahim Mukerrem el-Mucâb” ile “Seyyid Musâ es-Sâni” arasında yeni isimler koyarlar. Şecere için ayr. bkz.: A. Celâlettin (Çelebi) Ulusoy, Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Alevi-Bektâşi Yolu, Hacı Bektaş 1986, s. 20-21; M. 
Tevfik Oytan, Bektâşiliğin İçyüzü, İstanbul 1970, s. 362; C. Sunar, Melâmilik-Bektâşilik, Ankara 1875,s.37. 
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soy şeceresinin Hz. Ali'ye ulaştırılması, devrin geleneğine uyularak ayrıca bir de “seyyid” sıfatının verilmesi isteğinden kaynaklanmıştır' ve tarihi vâkıalara uygunluğu henüz tahkik imkânlarından son derece uzaktır.* 
Buna rağmen Bektaşi geleneğinde Hacı Bektaş'ın soyu- nun Hz. Ali'ye bağlanması keyfiyeti Bektaşiler için son derece önemlidir. Meselâ Vilâyet-Nâme'de (5), Hacı Bektaş'm bir kerametine hocası Lokman Perende şöylece şahit olmuştur: Bir gün Lokman Perende ders vermek üzere Hacı Bektaş'ın yanına girdiği zaman, Bektaş'ın sağında ve solundaiki nürâni zâtın oturmakta olduğunu; bunların, o girer girmez kaybolduklarını görür. Bunun üzerine Bektaş'a onların kim olduklarını sorar. O da cevaben, “Sağımdaoturan iki cihan güneşi ceddim Muhammed Mustafa idi. Solumda oturan Tanrı Aslanı Mü'minlerin emiri Hz. Ali idi. Biri gelip zâhir bilgisinden, öbürü bâtın bilgisinden bahsederler ve bana Kur'an-ı öğretirler” der. 


Horasan bölgesinin 31/6$1 yılında fethedilmesi üzerine birkaç yüzbin Arap'ın bölgeye yerleşmesi ve arkasından şiddetli Emevi baskısı sebebiyle Hz. Ali so- 


> Vilâyer-Name, A. Gölpınarlı'nın 'açıklama'sı, 100-10 1 Seyyid, soyu Hz. Hüseyin'e ulaşan kişiler için kullanılan bir sıfattır. Özellikle tarikat çevrelerinde, şeyhlerin Hz. Ali ve soyuna bağlanması anlayışı, dâima önde gelmiştir. Esasen soy zincirini, Hz. Ali'ye bağlarlar. 
Seyyid'lik meselesi, İslâm tarihi boyunca özellikle Erdebil tekkesi tarafından siyâsi mahiyette istismar konusu kılındığı gibi, Şiilikte Enfal Suresi'nin 41. âyeti öne sürülerek ganimetlerin ve malların beşte birinin Hz. Peygamber'in yakınlarına verilmesi emri dolayısıyla, mâli bir gelir kaynağı olarak da kötüye kullanılmıştır. Bu husus için bkz: E.R, Fığlalı, İmâmiyye Şiası, İstanbul 1984, s. 233 vd. 

© Msi. kış.: B. Noyan, Bektâşilik-Alevilik Nedir?, Ankara 1987, 5.22; Makalât XXI; Rıza Çavdarlı, Bektâşi Sim Çözüldü, İstanbul 1944, s. 19 vd. Karşı iddia için bkz.: A. C. Ulusoy, aynı eser,'s. 21, 185. 
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yundan kimselerin Horasan'a sığınmaları ve orada evlenip barklanmaları, üstelik Hacı Bektaş'ın Makalât'ını Arapça yazmış olması gibi hususların onun Hz. Ali soyundan olduğuna bir delil olabileceğini ileri sürmek, yukarıda belirtilen tarihler açısından pek geçerli olmasa gerekir. Kaldı ki, Makalâr'ın Arapça yazılması, Hacı Bektaş'ın Araplığına değil, devrinde Arapça yazmak gelene-Binin devamına delil olabilir. Diğer taraftan esas dikkate lâyık ve çarpıcı olan nokta, o devirde hiç yaygın olmadığı halde, Hacı Bektaş'ın Türkçe yazması, kendisine atfedilen Risâle-i Besmele'yi devrin sâde ve temiz Türkçesiyle kaleme almış olmasıdır.9 


Hacı Bektaş Veli'nin doğumu, yetişmesi ve Anadolu'ya kadarki hayatı hakkında, güvenilir belgeler maalesef yok denecek kadar azdır. Bu bakımdan, hayatın o dönemi ile ilgili söylenenler, menâkıbnâmeler ve dolaylı belgelerden ve rivayetlerden derlenmiş genellemelerdir. 


John Kingsley Birge'ün İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulduğu Yunus Emre Divanı'nın iç kapağındaki dört cümlelik bir kaydın ebced hesabıyla yapılan değerlendirmesine göre Hacı Bektaş, 645 veya 646/ 1248'de doğmuş; 680/1281'de Horasan'dan Anadolu'ya geçmiş; 92 sene yaşamış ve nihayet 738/1337 tarihinde vefat etmiştir.” 


7 Makalât, E Coşartın “İncelemeleri, XXI.XXII 

9 Krş: Y.N. Öztürk, Tarih Boyunca Bektâşilik, İstanbul 1990, s. 53. 

9J.K. Birge, The Bektashi Order of Dervishes, s. 34-35. Baha Said (aynı makale, 142-144); B. Atalay (Bektâşilik ve Edebiyatı, s. 7-8); A. 
Rıfkı (Bektâşi Sırrı, 21); C. Ulusoy, (aynı eser, 19, 60-66) ve diğer bazı yazarlar da aynı tarihleri verirler. Krş.: B. Noyan, aynı eser, s. 19 vd. 
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Bu ve buna yakın tarihlerin, Hacı Bektaş Veli'nin onüçüncü yüzyılın ilk yarısında Anadolu'daki “bilinen” hayatı gözönüne alınacak olursa, sırf Yeniçeri Ocağı ile irtibatını sağlamak ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda hisse sahibi kılmak isteyenlerce ortaya atılmış tarihi gerçekliği henüz ispatlanamamış iddialar olarak görülmesi gerekir. Bu husustaki en açık ve kesin bilgiyi Âşık Paşazâde vermektedir. O, Hacı Bektaş'ın Osmanlı Hanedanından kimse ile görüşmediğini; aksini ileri sürenlerin yalan söylediğini sert bir dille ifade eder." 


Diğer taraftan Hacı Bektaş'ın 1273'te vefat eden Mevlânâ Celaleddin Rumi'nin çağdaşı olduğu hem Menâkıbu'l- Ârifin'de hem de Vilâyet-Nâme'de belirtilir." Ayrıca Ahmed Eflâki, onun 1240'taki Babailer isyanının önderlerinden Baba İshak'ın halifelerinden olduğunu da söyler.!? Eflaki, her ne kadar Hacı Bektaş ve Türkmenler hakkında pek dostça ifadeler kullanmaz ve onları fırsat buldukça karalamaya çalışırsa da, verdiği bilgiler Hacı Bektaş ile Mevlânâ'nın hemen hemen aynı yıllarda yaşadıklarını ortaya koyar. Esasen, daha sonra haklarında söz edilecek halifelerin kesin bilinen ölüm tarihleri ve Hacı Bektaş'ın vefatına delil olmak üzere “kuddise sırruhu” ve “merhum” kayıtlı 695/1295, 697/1297 tarihli vakfiyeler ile 706/1306 tarihli Ahi Evren Vakfiyesi'nde Hacı Bektaş Veli'nin sağlığında yaşadığı “Karacahöyük” veya “Suluca Karahöyük” adını taşıyan kasabanın artık “Hacı Bektaş Kazası” şeklinde kaydedilmiş olması ve 


9 Âşıkbaşaoğlu Tarihi, İstanbul 1970, s. 221, 224. Ayr. kış: M. 
Öztürk, “Hacı Bektâş-ı Veli”, Belleten, 50/885. 

'LA, Eflâki, Menâkıbu'l-Ârifin, çev. T: Yazıcı, Ankara 1954, 1/ 371-72,481-82;Vilâyet-Nâme, 49-50, 70-93. 

2 Menâkıbu 'LÂrifin, 1371. Hacı Bektaş'ın Baba İshak'ın halifesi 
olmadığı kesindir. 
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özellikle Ankara Kütüphanesi'nde Hacıbektaş'tan gelen bir yazma risalenin baş tarafındaki “Hazine-i celile- den şeref-vürud eden tumar-ı kebirde muharrer oldığı üzre tarih-i viladet-i şerifleri 606 (1209-1210) olarak müddeti ömr-i şerifleri 63 olmağıla 669 senesi (1270-1271) vefat-ı şerifleri muharrer olduğundan işbu mahalle tahrir olundı” kaydı dikkate alınacak olursa, onun 606/1209-1210 yılında doğup 669/1270-1271 yılında vefat etmiş olduğu daha doğru gibi görünmektedir." 


Hacı Bektaş Veli, ilk tahsilini Nişapur'da yaparak Arapça ve Farsçayı kitap yazacak kadar iyi öğrenmiş, zamanın ilimlerini elde etmiş ve manevi terbiyesini de aynıyerde tamamlamıştır. Hacim Sultan Vilâyet-Nâme'si onun feyz kaynağının ve ilk hocasının Ahmet Yesevi olduğunu söylemektedir.'* Tarihi açıdan Ahmet Yesevi 1166'da vefat ettiğine göre onun ilk hocası olması mümkün değildir. Ancak Yesevi ocağından feyzaldığı hususuna mevcut araştırmalar, neredeyse ittifak halindedir. 
Vilâyet-Nâme bu bağlılığı, Ahmet Yesevi ile Hacı Bektaş arasına Lokman Perende'yi yerleştirmek suretiyle çözer. 


Buna göre, (5) Lokman Perende, her ne kadar Yesevi halifelerine dair bilgi veren kaynakların hiçbirinde adına rastlanmıyorsa da, Ahmet Yesevi'nin halifelerinden biri sıfatıyla, çocuk Bektaş'ın talim ve terbiyesi ile görevlendirilmiş zahir ve batın ilminde çok derin mürşiddir. ” 


8 Bu husustaki deliller için bkz.: B. Noyan, aynı eser, s. 19 vd.; 
Makalât, XXII vd.; Rıza Zelyut, Öz Kaynaklarına Göre Alevilik, İstanbul 1990, s. 208-10; Türk Küleünü ve Hacı Bektaş Veli, Ankara 1988, s. 42-43. 

4 Vilâyet-Nâme, s. 102. Ayr. krş.: E Köprülü, İlk Mutasavwuflar, 
Ankara 1976, s. 48 vd. 

5 Şeyh Lokman-ı Perende'nin tarihi şahsiyeti ve hayatı hk. 
bkz.: E Köprülü, aynıeser, s. 50 vd.; Vilâyet- Name, s. 101-104 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Kim ne derse desin Vilâyet-Nâme'nin Lokman Perende'den, dolayısıyla bütün Türkistan'ın ve Türklerin piri Hâce Ahmed Yeseviocağından feyzaldığını söylediği Hacı Bektaş Veli'nin tarikat silsilesinden de bu bağ ortaya çıkmaktadır: “es-Seyyid Bektaş el-Horasani-Ahmet el-Yesevi-Abdu'l-Hâlık el-Gucdavani-Yusuf el-Hemedani-Ebu Ali el-Fârmedi-Ebu'l-Hasan el-Harkani-Ebü Yezid el-Bistami (veya Ebü Ali el-Fârmedi-Abdu'l-Kasım el-Gurgani Ebü Osman el-Mağribi Ebü Ali el-Katib-Ebü Ali er-Ruzbari-el-Cuneyd el-Bağdâdi...)”8 Bu silsile, elbette, sonunda Hz. Ali ve Hz. Peygamber'e bağlanmaktadır. Bu noktada dikkatlerden kaçırılmaması gereken husus, Yesevi ocağından, Nakşilik ve Bektaşilik gibi iki büyük tarikatın doğmuş olmasıdır.!7 Bunlardan Nakşilik silsile itibariyle Hz. Peygamber'e Hz. Ebu Bekir'le ulaşırken, Bektaşilik Hz. Ali ile ulaşmaktadır. 


Hasılı Yesevi ocağının Anadolu'nun fethini ve İslâmlaştırılmasını bir iman borcu olarak gören Türkmen erenleri kafilesine katılan Hacı Bektaş Veli'nin Horasan'dan Anadolu'ya gelmeden önce, hacca niyet ederek Necef, Mekke, Medine, Kudüs, Halep, Elbistan ve oradan Sivas, Kırşehir, Kayseri ve nihayet Suluca Karahöyük'e uğradığı; bunlardan erbain'8 çıkardığı ve hatta Mekke'de 


“ Bkz.: Ebu'l-Ferec el-Vasıfi (744/1343), Tiryâku'l-.Muhibbin, s.47'den naklen; Makalât, E. Çoşan nşr., XXXIJI.XXXIV. Bektaşi silsileleri hk. ayr. bkz.: E Köprülü, İlk Mutasavuflar, 110. n. 42; Makalât, XXX A.C. Ulusoy, aynı eser, s. 25; M. Tevfik Oytan, aynı eser, s. 363- 364; C. Sunar, aynı eser, s. 36. 

1" Kış. Fuat Köprülü aynı eser, s. 108-114. 

8 Erbain, Arapça kırk demektir. Esmâ yoluyla sülüku kabul 
eden tasavvuf yolları da şeyh, dervişi, kırk gün, az yemek, az içmek, az uyumak, kendini bütünüyle ibadete vermek üzere çile ve riyâzâta sokar. Buna erbaine sokmak veya girmek; tamamlamaya erbain çıkmak 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üç yıl mücavir kaldığı rivayet edilmektedir.!? Esad Coşan, onun Makalât'ında Kâbe ve haccın menasıki hakkında verdiği canlı malümata dayanarak, hacca gidişinin muhakkak olduğunu söyler?” Aşık Paşazâde, Hacı Bektaş'ın Anadolu'ya gelişini ise şöyle anlatır: “... Bu Hacı Bektaş Horasan'dan kalktı. Bir kardeşi vardı. Menteş derlerdi. Birlikte kalktılar. Anadolu'ya gelmeye heves ettiler. Evvelâ doğru Sivas'a geldiler. O zaman da Baba İlyas gelmiş Anadolu'da oturur olmuştu. Meğer onu görmek isteğiyle gelmişler. Onun dahi hikayesi çoktur. Bu Hacı Bektaş, kardeşiyle Sivas'a, Sivas'tan Baba İlyas'a geldiler. Oradan Kırşehir'e, Kırşehir'den Kayseri'ye geldiler. Menteş yine memleketine yöneldi. Hacı Bektaş, kardeşini Kayseri'den gönderdi. Vardı Sivas'a çıktı. Oraya varınca eceli yetişti. Onu şehit ettiler. Bunların hikayesi çoktur. 
Hepsini doğru haberlerle bildirmişimdir. Hacı Bektaş, Kayseri'den Kara Öyüğ'e (Suluca Karahöyük) geldi şimdi mezarı oradadır....”21 


İlk Osmanlı tarihçilerinden biri olan Âşık Paşazâde'nin verdiği ve doğruluğundan çok az şüphe edilebilecek bu bilgilere göre, Hacı Bektaş'ın Anadolu'ya Baba İlyas'ın öldürüldüğü 1240 yılı sonbaharından çok önce gelmiş olması gerekir. Onun Kayseri'de Battal Mescidinde Evhadüddin-i Kirmani —ki son olarak 631/1234'te 


denir. Aslında esmâ'yı yani Allah'ın isimlerini zikrederek sülüku kabul etmeyip melâmeti esas tutan Bektaşilik ve Mevlevilik'te sülük, hizmetledir. Maamafih Bektaşilikte de erbaine mukabil çile-i merdân ve çile-i zenan vardır. Bkz.: Vilâyet-Nâme, 110. Ayr.: A. Gölpınarlı Tasavwuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, İstanbul 1977, s. 81, 
117, 

9 Vilâyet-Nâme, 17 vd.; Âşıkpaşaoğlu Tarihi, 5. 221; A. Rıfkı, 
Bektaşi Sırı, s. 22-23. 

2 Makalât, XXVI, metin kısmı: s. 74-76. 

21 Âşıkpaşaoğlu Tarihi, s. 221-222. 
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Anadolu'dan ayrılmıştır— ile görüşmeleridikkate alınacak olursa, Anadolu'ya gelişi en geç 1220 dolaylarında olmalıdır.2? Bu durumda onun 669/1270-1271 yılında vefat ettiğine kesin gözüyle bakılabileceğine göre, Anadolu'ya eğer 63 yıl yaşamış ise 13 yaşlarında, ama 92 yıl ömür sürmüş (557-669/1181/82), kırk yıl ibadet hayatı yaşamış (Vilâyet-Nâme, 8) ise 40 yaşlarında gelmiş olması gerekir. Esasen 40 gün 40 gece 40 yıl ibadet, 40 arkadaş vb. şeklinde tecelli eden 40 sayısının edebiyatta mübalağa ifade ettiği; dini edebiyatta ise ilk Müslümanların 
40 kişi olduktan sonra açıktan ibadete başlayarak dinin 
olgunluğa eriştiği ve en önemlisi Hz. Peygamber'in 40 
yaşında bi'sete nâil oluşu dolayısıyla 40 sayısının önemi; ayrıca 63 yaş meselesinin de Hz. Peygamber'in hayat süresi ile ayniyet kurma endişesi ve geleneği ve onun Horasan-Anadolu arasındaki seyahatları göz önüne alınırsa, Hacı Bektaş'ın olgunluğa adım atmakta olduğu bir yaşta Anadolu'ya gelmiş olması, daha makul gibi görünüyor. 


Biraz önce nakledildiği üzere Âşık Paşazâde Anadolu'ya gelen Hacı Bektaş ve kardeşi Menteş'in ilk olarak Baba İlyas'ı ziyaret ettiklerini söyler. 


Ebu'l-Beka Şeyh Baba İlyas b. Ali Horasâni, Moğol istilasından kaçarak Anadolu'ya gelmiş bir Türkmen babasıdır. 1. Alaeddin Keykübad zamanında Dede Garkın'ın halifesi sıfatıyla Amasya yakınlarındaki Çat köyü- ne yerleşerek bir zaviye açmıştır. Baba İlyas, torunu Âşık 


> Krş.: R. Zelyut, aynıeser, s. 213. Mikail Bayram, aynı çalışmada iki tarihverir: Enerken 620/1223 ve 625/1228 Bkz.: Bâciyan-ı Rum, 31, n. 43 ves. 25.; Y.N. Öztürk (aynı eser s. 66). 1230 dolaylarında; M. T. 
Oytan, (aynı eser, s. 355) ise, 669/1271'de geldiğini söylerler. 
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Paşazâde'nin “Ben ki Fakir Derviş Ahmed Âşıki'yim. Babam Şeyh Yahya, onun babası Şeyh Salman, onun babası Aşık Paşa, onun babası Muhlis Paşa, onun babası da zamanın kutbu Baba İlyas'tır ki, Seyyid Ebu'LVefâ'nın halifesidir. Tanrı hepsinin mezarlarını nurlandırsın”” ifadelerinden anlaşıldığına göre Vefâiyye tarikatına mensuptur.” 


Bu durumda Baba İlyas, hem Dede Garkın'ın halifesidir, hem de Ebü'l-Vefa'nın tarikatına mensuptur. Dede Garkın, muhtemelen Elbistan'a yerleşmiş ve burada yüzlerce mürid yetiştirmiş bir Türkmen babasıdır. Hacı Bektaş'la da burada görüşmüştür. Buna göre Hacı Bektaş da aynı Türkmen çevrelerine ve aynı tasavvuf cereyanına mensuptur.” Ancak o zaman Baba İlyas'ın ve dolayısıyla halifesi olarak zikredilen Hacı Bektaş'ın,” Yesevilik ile ilgileri ve mensubiyetleri meselesinin açıklığa kavuşturulması gerekir. Maamafih Dede Garkın ve Baba İlyas'ın Harezm'den göç ettikleri ihtimal dahilinde olduğuna göre eğer Dede Garkın Yesevi ise, Baba İlyas da Yesevi'dir veya hem Yesevi hem Vefâi'dir. Aslında onüçüncü yüzyıl- da bu tarikatın Anadolu'da varlığı bilinmekte idi ve piri, Ebu'l-Vefa (501/1108) da, Ebu Muhammed Abdullah eş-Şenbaki'ye bağlı idi. Bu tarikatın Rifâilikten ayrı 


3 Âşıkpaşaoğlu Tarihi, .3. 

*).S. Trimingham, The Sufi Order of Islam, New York 1973, 5.70, 49-50, 281; A. Y. Ocak, Babâiler İsyanı, İstanbul 1980, s. 95 vd. 

BS A.Y. Ocak, aynı eser, 91-94. 

Ahmet Yaşar Ocak ve Mikail Bayram'ın araştırmalarıyla Hacı Bektaş'ın Baba İlyas'ın halifesi, Baba İshak'a mensup ve onun halifesi olarak gösterilen Eflâki (Âriflerin Menkibeleri, 1/371), E Köprülü (“Bektaş”, İA), A. Gölpınarlı “Bektaş” Türk Ans., “Bektaşilik”, Meydan Laurousse, R. Tschuldi (“Bektashiyya” EL), E. Coşan, (Makalâr, XXXI), C. Cahen (“Baba İshak...” AÜİFD, XVINI, s. 19 vd.) ve diğerlerinin iddiaları tamamen çürütülmüş bulunmaktadır. 


12 ETHEM RUHİ FIĞLALI 


bir hüviyet taşımadığı ve Ahmed er-Rifâi (578/1182)' nin meşhur olmaya başladığı tarihten itibaren Rifâilikle . 
mezcedildiği ve hatta Ahmet Yesevi'nin Ümmü Abi- de'de Ahmet er-Rifâi ile görüşüp teberrüken Rifâi hırkasını da giydiği rivayet edilmektedir. Bu ise, Rifâilik ile Yesevilik arasında bazı irtibatlar bulunduğunu göstermek bakımından çok önemlidir ve Hacı Bektaş'ın Baba İlyas'la olan yakınlığına yeni bir ışık daha tutar.” 


Üstelik Ebu'l-Vefâ'nın da Ahmed Yesevi gibi, kadın erkek bir arada ayinler yaptığı için sapık inançlar yaymakla ithamedilmesi? ve aynıdurumun Baba İlyas hakkında da varid olması” doğrusu Dede Garkın, Baba İlyas ve Hacı Bektaş'ın Yesevi Ocağı ile Vefâiliği mezcetmiş olmaları ihtimaline ağırlık kazandırmaktadır. Kaldı ki, Vefâiliğe mensubiyet manevi anlamda olabilir veya bir şeyhin birçok tarikatı mezcetmesi yahut bir süfinin, birçok mürşidden, dolayısıyla birçok tarikattan feyz alması; ama sadece biriyle meşhur olup o isim altında anılması, tasavvuf tarihinde sık sık rastlanan bir hadisedir. 


Âşık Paşazâde'nin “Sivas'tan Baba İlyas'a geldiler...” 
dediği Hacı Bektaş, “onu görmek isteğiyle” geldiğine göre acaba onunla ne görüştü? Mevcut rivayetler, bu hususta, tatminkâr olmak bir yana, hiç bir bilgi vermemektedir. 
Öyle görünüyor ki, Hacı Bektaş aynı ocaktan demlendiği, aynı pınarın suyundan içtiği ve Anadolunun o günkü 


 Tiryaku'LMuhibbin, s. 47 ve Kasım Kufralı, Nakşibendiliğin Doğuşu ve Yayılışı, s. 124-126'dan; E. Coşan, Makâlât, XXXII, n. 9. 

A.Y. Ocak, aynı eser, s. 97-98, 100. 

PA, Y. Ocak, Baba İlyas'ın dipnotunu Elvan Çelebi'nin Menâkıbu'l-Kudsiye'sinden (v. 15 a-b) şu değerli bilgiyi nakleder (aynı eser, 100, n. 48) 
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huzursuzluk ve istikrarsızlık içinde bulunan insanlarına manevi bir çıkış yolu bulma hususunda aynı endişeleri paylaştığı bir dostu ve belki hemşehrisini ziyaret için gitmiş olabilir. Tabii bu ihtimal onun Baba İlyas adına girişildiği söylenen Baba İshak tarafından başlatılan isyana niçin katılmadığı, sorusunu cevaplandıramaz. 
Ancak kesin olan husus, onun Baba İshak'ın halifesi olmadığıdır. 


Acaba onun bu isyana katılmayışında, hangi niyetle olursa olsun isyanın bir “fitne” demek olduğunu, ârif kişiye düşen işin ise, insanları ıslah etmek ve aydınlatmak olduğunu, ve “Anadolu'ya barışçı amaçla geldiğini” mi göstermek istemişti? Acaba o, bu isyanı, Anadolu'ya göç eden Türkmenlerin yerleşik hayatın ve şehirleşme- nin tabii bir sonucu olan içtimai nizamdan rahatsızlıklarının bir ifadesi ve anarşi olarak gördü de, bu “fanatizm”e bir son vermenin ve onları, tasavvufun engin sevgi ve iman aşkından oluşan potasında yoğurup mayalayarak “yeniden doğuşu”, “nizam” ve “huzur”u gerçekleştirmek için mi bu isyana katılmadı? 


Şüphesiz Hacı Bektaş, Anadolu'ya yurt edinmek için gelen Türkmenlerin ve başlarındaki dedeler ve babaların, Şamaniliğin tesirinden henüz kurtulamamış olduklarından, iyi niyetlerinden ve İslâm'a bağlılıkların- dan şüphe etmiyordu. Ancak onların, olayları değerlendirmede, içtimai ve iktisadi buhranlar karşısında almaları gerekli tavır konusunda farklı bir yaklaşma ve anlayışa mı sahipti? Bize öyle geliyor ki, Hacı Bektaş'ın iktidarların devrilmesinde ve “sultanların tacında” hiç gözü yoktur. O, bir kahramandır; ama elinde kılıçla isyandan 


A.C. Ulusoy, aynı eser, 5. 15. 
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isyana koşan biri değil, “elinde çapasr”" ile elinin emeği ve alnının teriyle dağ başlarına yer açıp yerleşen, bağ ve bahçe yetiştiren; dolayısıyla göçebe ruhunu şehirlileştirip medenileştiren, onlardan imanlı, şuurlu, kendini bilen yepyeni bir “Türkmen toplum” yaratan bir kahramandır. O çok iyi biliyordu ki, insanoğlunun bizzat kendisiyle barışmaması halinde, kütlelerin huzur, sükün ve adalet içinde olabilmesi; içtimai, iktisadi ve sair buhranların dinmesi mümkün değildir. 


Yine o biliyordu ki, insanoğlu nefsinin, hırslarının ve zaaflarının esiri olmaktan kurtulmadıkça hürriyetini elde edebilmesi, insani eşitliğe ve yüceliğe erebilmesi söz konusu olamaz. Bu bakımdan o, ne kadar haklı sebeplere dayanırsa dayansın, neticede “bozguncu” sıfatını almak yerine, hikmet, irfan ve sevgiden örülü şuurlu dayanışma, basiretli görüş, dengeli davranış, şeref, namus, hak ve adalet ölçüleriyle mücahid-i fi-sebilillah olmayı, en büyük cihadın da insanın kendi nefsiyle savaşı olduğunu yaşayarak göstermeyi hayat felsefesi kılmış; bu sebepten de hem Babailer hem de Ahi Evren'in Kırşehir isyanına katılmayıp Suluca Karahöyük'te ocağını tüttürmeyi tercih etmiştir. 


Hasılı o, Suluca Karahöyük gibi sakin bir yöreye çekilir ve onüçüncü yüzyılın huzursuz ve darmadağınık Anadolusunda yeni bir sesin, yeni bir doğumun müjdecisi olmayı tercih eder. Bundan dolayı da bazılarının karalamalarına hedef olur.” 


1 Halk arasında dolaşan ve Bektaşi dervişini elinde çapa 
tasavvur eden bir söz çok mânâlıdır: “Bektâşinin çapası, Mevlevinin çivisi.” 


3 Fflâki Âşıkpaşazâde, İbn Bibi, Kadı Ahmed, Ebu'l-Ferve 
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Busebeplerden dolayıdır ki, İran kültürü ve zevkine hayran yüksek tabakanın daha çok rağbet ettiği ve felsefesi daha ağır Mevlânâ ve çevresinden ziyade, şehirli ve köylü esnafın, zanaatkârın ocağı durumundaki Ahi Evren ve Ahilerle daha sıcak ve samimi münasebetler içide olmuştur. O kadar ki, Vilâyer-Nâme Hacı Bektaş ile Ahi Evren arasındaki samimi dostluğu muhtelif vesilelerle dile getirdikten başka,” Bektaşilikteki tarikata giriş ayini, eşik öpme, kuşak (şedd) bağlama, aynı tastan şerbet (içki) içme, kıyafetler, ayinlerde okunan tercemanlar (dua), hersâlikin iki yol arkadaşı, bir de yol atası- nin bulunması vb. hususlar tamamıyla Ahilikle aynıdır.” 


Suluca Karahöyük gibi, o sırada sadece yedi haneli sakin, ama şirin bir köy olduğu rivayet edilen bir beldeye yerleşen Hacı Bektaş Veli'nin buradaki hayatı, evlenipevlenmediği meselesi, eldeki belgelerin yetersizliği karşısında hâlâ esrarını korumaktadır ve bir bakıma Bektaşileri iki ayrı zümreye ayıracak ve tarihte zaman zaman birbirine düşürecek kadar önemlidir. 


Vilâyet-Name'ye göre (26 vd.) Hacı Bektaş Suluca Karahöyük'te bilgin bir kişi olan İdris ile “âhiret hatunlarından” olan karısı Kutlu Melek (Kadıncık) tarafından misafir edilmiştir ve buradaki ifadelere göre de evlenmemiş, yani, mücerred olarak göçmüştür. Maamafih bir 


(Gregory), Kerimüddin Aksarayi, Sipehsalar gibi isimler, bu karalama ve horlamada bulunanlar arasında sayılabilir. 

3 Msl. 50.54, 120-123. 

” Krş. N. Çağatay, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, Ankara 1974; A. Gölpınarlı, “İslâm ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilatı ve Kaynakları”, İÜİFM., XI, 6-354; M. Öztürk, “Hacı Bektaş Veli”, Belleten, 50/888. 
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yerde (64-65), Hünkâr'ın bir gün abdest alırken burnu- nun kanadığı; Kadıncık'tan bu abdest suyunu ayak değmeyecek tenha bir yere dökmesini istediği, bunun üzerine.Kadıncık Ana'nın bu suyu o görmeden içip leğeni tekrar götürdüğü, Kadıncık'ın bu suyu içtiğini anlayan Hünkâr'ın sorusu üzerine, “erenlere ne malüm değil, erenlerden artanın bir yudumunu bile dökecek yer bulamadım, ancak karnımı buldum” dediğini, Hünkâr'ın da “bizden umduğun nasibi aldın; senden iki oğlumuz gelecek, adınızla onlar yurdumuz oğlu olacak; halkın yetmiş yaşındakileri, onların yedi yaşına olanının elini öpsünler. Dünya bozulsa onlar sırlan üstüne yatsınlar, hiç zahmet görmesinler...” dediği, bu söz üzerine Kadıncık'ın üç oğlunun olduğu ama bunlardan birinin Hünkâr'ın sağlığında ölüp diğer ikisinin yaşadığı soylarının yürüdüğü anlatılmaktadır.” 


Burivayete dayanan Babağan (Babalar — Mücerred) kolu, Hacı Bektaş'ın kesinlikle evlenmediğine inanmaktadır. Onlara göre Hacı Bektaş bekâr göçmüştür. Kadıncık Ana evlâdı, onun burun kanından gelme mânevi evlâdıdır, “bel evlâdı” değil “nefes evlâdı"dır. Fermanlarda diğer bazı kayıtlarda rastlanan “evlâd-ı Hacı Bektaş Veli” ifadesi genel olarak Hacı Bektaş Veli'nin yoluna mensup olanlar, “yol evlâdı” anlamına gelir.” 


” Hatırlanacağı üzere, benzeri bir olay yine Vilâyet-Nâme tarafından Hacı Bektaş Veli'nin babasının doğumu için anlatılır. Bkz. s. 2-3. 

* Msl. bkz. Baha Said, aynı makale, s. 202; Bedri Noyan, aynı eser, s. 22; Vilâyer-Nâme, s. 110, 125, 133. Esasen Tahtacılar ve Kızılbaşlar arasında da “nefes evlâdı” sayılan bazı ocaklara rastlanmaktadır. Sebebi çocuğu olmayan yahut yaşamayan bazı kadınlar falan dede, veya filân baba'dan bir duâ istemişler, yahut da bu sıfatlı bir zâtın türbesine adak adamışlardır. Çocuk doğmuş ise, o artık şu erenlerin veya bu dede'nin “nefes evlâdı” olarak tanınmıştır. Kış.: Baha Said, aynı makale, s. 202. 
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Bu görüşe karşı Çelebiler ise, Hacı Bektaş'ın Suluca Karahöyük'te yerleşmesinin sebebi, oraya gidince İdris Hoca'nın kızı Fatma (Kadıncık Ana) ile evlenmesi ve bu evlilikten İbrahim Seydi (Seyyid Ali Sultan—Timurtaş) adı verilen bir çocuğun dünyaya gelmesidir, demektedirler.>” Buna göre asıl adı Fatma Nüriye olan Kadıncık Ana, İdris Hocaile Kutlu Melek'in kızları ve Hacı Bektaş- ın da eşidir. Ayrıca resmi kayıtlar ve belgeler de Bektaş'ın evliliğini ve çocukları bulunduğunu kullandıkları ifadelerle teyid eder * 


Yüzyıllardır çözülemeyen bir düğüm olan bu konuya o dönemler üzerinde araştırmalarda bulunan Mikâil Bayram, yeni bir düğüm daha atmıştır. Ona göre Fatma Bacı, Ahi Evren'in karısı ve Ahi Evren'in mürşidi Şeyh Evhadüddin-i Kirmâni'nin kızıdır. Ahi Evren ve Ahilerin 659/1261'de Kırşehir'de Nurettin Caca tarafından katliama tâbi tutulmalarından sonra kaçarak Suluca Karahöyük'te Hacı Bektaş Veli'ye sığınmıştır. Orada Bedrettin İdris adlı biriyle evlenmiş: Hacı Bektaş da onu evlâd edinmiş, o da Hacı Bektaş'tan ve babasından kalan serveti erenler yolunda harcamış, hattâ Hacı Bektaş Veli'nin vefatından sonra ona türbe yaptırmıştır. 
Ayrıca onun Abdal Müsâ ile de akrabalık bağları, hem 


” Msi. Bkz.: C. Ulusoy, aynı eser, s. 29. Ayrıca bu yazara göre (5. 
83 vd.) 1552 yılına kadar, Bektâşilikte “Dede-Baba” ve “mücerredd 
derviş” diye bir şey yoktur. O tarihte, Sersem Ali Baba'nın “Dede-Baba” ünvanı ile Dergâh'a atanmasıyla tartışma başlamıştır. 

38 C. Ulusoy, aynı eser, s. 33 vd. 

9 Hacı Bektaş tekkesinin dünü ve bugünü ile ilgili olarak bkz.: 
I. Numan, Anadolunun Fethinden İstanbul'un Fethine Kadar Türk Tekke ve Zâviye Mimarisi, Ankara 1982, (Basılmamış Doktora Tezi); Bedri Noyan, Hacı Bektaş'ta Pirevi ve Diğer Ziyaret Yerleri, İzmir 1964 (2). 


18 ETHEM RUHİ FIĞLALI 


Ahi Evren'in hem de Abdal Müsâ'nın “Hoy”lu oluşuna bakılarak bir “ihtimal” olarak ileri sürülebilir.” 


İddialar ne olursa olsun, eldeki bilgi ve belgeler karşısında Hacı Bektaş'ın evliliği veya “mücerred”liği yani evlenmemiş olarak göçtüğü konusu, tarih boyunca Çelebiler ile Babalar arasında bazen alevlenen bazen de küllenen bir konu olmuştur.* Ve bugün de aydınlatılması, ancak ilk dönemle ilgili yeni belgelerin ele geçmesiyle mümkün olabilecektir. 


Esasen Hacı Bektaş Veli'nin yaşadığı yıllarla ilgili bilgi ve belgeler yok denecek kadar az ve olanlar da menkıbelerle örülü olduğu için, aydınlanması gereken hususlar, sâdece evlilik konusuyla sınırlı değildir. Meselâ tarihi rivâyetlerin aksini ortaya koymasına rağmen Hacı Bektaş Veli, hâlâdaha Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasında doğrudan ilgili imiş gibi gösterilir.” 


Aslında Hacı Bektaş Veli'nin doğrudan Yeniçerilikle bir ilgisinden ve hele onlara “Akbörk” giydirmesin- den kesinlikle söz edilemez ise de, menkibeler “ak börklü” askerlerin onun tarafından kutlanmasını ve kendilerine “yeniçeri” adını vermesini anlatırlar. Bu durumu, 


*'M. Bayram, Bdciyân-ı Rüm, Konya 1987, s. 22-27. 

*' Krş. M. T Oytan, aynı eser, 367 vd.; C. Ulusoy, aynı eser, s. 33 
vd.; B. Atalay, aynı eser s. 24. 

* Bu husustaki değişik görüşler için bkz.: C. Ulusoy, aynı eser, s.41 vd; Vilâyer-Nâme, s. 127 vd.; Y. Öztürk, aynı eser, s. 86 vd.; |. P Brown, The Darwishes..., London 1927, s. 163-4. 
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tarihi gerçekliklere uygun düşmese de yadırgamamak gerekir. Çünkü fütüvvet geleneğinin yaygın olduğu bir dönemde her meslek ve sanat kolunun bir pirinin bulunmasının şart olduğu şeklindeki yaygın inançla, yeni» çeriliği “erenler serveri ve gaziler serdarı” sayılan Hacı Bektaş Veli gibi bir din ulusunun ruh ve fütüvvet ehlinin börkü olması” ve Kayseri'de Külâh-düzlar Mahallesindeki Bâciyân-ı Rum tarafından işlenmesi ve Fatma Bacı ile yakın ilgisi dolayısıyla Abdal Müsâ'nın “bükme elif tâc'ının burada imal edilmiş bulunması"* pek okadar önemli değildir. Önemli olan o devrin insanlarının, daha sonraki dönemlerinde Devlet'in başına belâ olmasına rağmen, kuruluşunda, ordunun temeline Hacı Bektaş Veli gibi bir Türkmen gazinin yerleştirilip, Gülbank'inin onu pir saymasıdır: 


Mü'miniz Kala Belâ'dan beri, 
Hakkın birliğine eyledik ikrar 

Bu yolda vermişiz seri 

Nebimiz vardır, Ahmed-i Muhtâr 
La-yezâl mestâneleriz 

Sayılmayız parmak ile, 

Kimse bilmez ahvâlimiz, 
Taşramızdan sormak ile, 

Onikimam, oniki tarikat, 
Cümlesine dedik beli 

Üçler beşler yediler 

Nür-ı Nebi, Kerem-i İmâm-ı Ali 
Pirimiz üstâdımız Hacı Bektaş-ı Veli 
Demine, devranına Hü diyelim Hüü... 


* Vilâyet-Nâme, 5.130. 
* M. Bayram, aynı eser, s. 48-49. 
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Hacı Bektaş Veli'nin hayatından söz ederken, Vilâyet-Nâme'nin de tesiriyle Yunus Emre'den kapı açmamak, Bektaşi geleneğine göre, mümkün değildir. 


Vilâyet-Nâme'ye göre, Hacı Bektaş Veli, Anadolu'ya geldiği sırada, orada Hacı İbrahim Sultan (21), Mahmud Hayrâni Mevlânâ (49-50), Molla Sâdeddin (56-64) gibi büyük alim ve mutasavvıf arasında Emre adlı “çok kuvvetli bir er” vardı (5.21). Bu Rum erenleri, Hacı Bektaş Veli'ye gidecekleri zaman Emre'ye “gidelim” derlerse de o gitmez. Bunun üzerine o, Karaca Ahmet” ile Sarı İsmail'igönderip Emre'yi çağırtır ve gelmemesindeki hikmeti sorar. Emre, Dost divanında perde arkasında çıkan bir elin kendisine nasib verdiğini, o mecliste de Hacı Bektaş adlı hiç kimse görmediğini söyler. Hacı Bektaş Veli, elin bir işareti olup olmadığını sorunca, ayasında lâtif yeşil bir ben vardı: şimdi bile görsem tanırım, cevabını verir. O zaman Hacı Bektaşelini açar. Emre, Hacı Bektaş'ın avucunda o latif yeşil beni görür görmez, üç kere “Tapduk Hünkârım” der. İşte bundan sonra adı Tapduk Emre kalır. Emre, başındaki tâcı çıkarıp Hünkâr'a teslim eder. O da tacı tekbirleyip giydirir. 


Bu, Yünus'un şeyhi Tapduk Emre ile Hacı Bektaş arasındaki münasebetle ilgilidir. Yine Vilâyet-Nâme (48- 49), bu defa Yünus hakkında şunları söyler. 


Sivrihisar'ın güneyinde Sarıgök'te*9 doğmuş Yünus Emre adlı ekincilikle geçinen yoksul bir adam vardır. 
Bir yıl kıtlık olur ve Yünus'un fakirliği büsbütün artar. 


“ Karaca Ahmedi E Köprülü (İlk Mutasavvuflar, 259) ekler. 
*E Köprülü (Ilk Mutasavvuflar, n. 261, n. 7)'ye göre “Sarı göl.” 
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Sonunda kerâmetlerini ve yardımlarını çok duyduğu Hacı Bektaş'a giderek bir şeyler istemek için yola çıkar. Bir sığırın üstüne alıç koyup Suluca Karahöyük'e gelir ve Hünkâr'a “yoksul bir adamım, ekinimden bir şey alamadım. 
Yemişimi alın, karşılığını lütfedin” der ve kendisine buğday ister. Hacı Bektaş Veli, onu birkaç gün misafir eder; ama Yünus dönmek için acele eder. Hünkar, Yünus'a bir dervişini gönderir ve sorar: “Buğday mıverelim, nefes (erenler himmeti) mi?” Yünus, “Ben nefesi ne yapayım, bana buğday gerek” der. Bunu duyan Hacı Bektaş, “her alıcın çekirdeği başına on nefes vereyim" diye haber gönderir. Yünus buğday almak için ısrar edince, Hacı Bektaş'ın emriyle sığırın üzerine buğday yüklenir. O da yola düşer. Ancak köyün aşağısına gelince işlediği hatanın büyüklüğünü anlar ve geri dönerek Hünkâr'ın kendisine vereceğini söylediği himmet'i, nefes'i istediğini söyler. O vakit Hacı Bektaş, artık onun kilidini Tapduk Emre'ye verdiğini, bu yüzden ona gidip nasibini ondan almasını söyler. Yünus, Tapduk Emre'ye gider. Hünkâr'ın selamını söyler ve olanı biteni anlatır. Tapduk Emre dergahında kırk yıl odunculuk yapan Yünus dergaha bir tek gün eğri ve yaşodun getirmez. 
Bir gün, erenler meclisi kurulur. Tapduk mecliste bulunan şair Yünus-u Güyende'ye “şevkimiz var, terennüm et” derse de o nazlanır. Bunun üzerine Tapduk, Y ünus Emre'ye döner ve “Haydi” der, “artık zamanı geldi: kilidin açıldı: Hünkâr Hacı Bektaş'm nefesi yerine geldi: durma söyle!” 
Yünus'un gözünden perde kalkar ve söylemeye başlar, Söylediği nefesler, büyük bir divan olur. 


Bana göre Yunus Emre'nin tarikat nisbeti: 


Yünus'a Tapduk'tan oldu hem Barak'tan Saltuk'a Bu nâsib çün cüş kıldı, ben nice pinham olam 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beytiyle de ifade ettiği üzere,” Tapduk Emre, Baba ve SarıSaltuk vasıtasıyla Hacı Bektaş'a ulaşmaktadır. Hacı Bektaş Veli ile Yünus Emre arasındaki münasebetin mahiyeti ve seyri ne şekilde olursa olsun, bu iki büyük isim arasında doğrudan veya dolaylı yolla da olsa fikri açıdan son derece benzerlik, hattâ iç-içelik mevcuttur. 
Elbette bu durum, bir intisâbı ifade etmese de, Hacı Bektaş'ın eserlerindeki görüş ve düşüncesi Yünus'ta da aynen görülür; üstelik bir sanat şaheseri olarak... Bu sebepten Alevi-Bektaşi şiiri denince Yünus daima ön sırada yer alır.” 


Eserleri 


Hacı Bektaş Veli'nin eserleri hakkında, son yıllarda yapılan ve oldukça değerli bilgileri ihtiva eden yayınlar, Hacı Bektaş'ın görüş ve düşüncelerini daha açık ve kesin hatlarla tanımamıza imkân sağlamış bulunmaktadır. 
Bunlara göre,* Hacı Bektaş'a ait olduğu belirlenen eserleri şunlardır: 


97 A. Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf, İstanbul 1961, s. 411. 

* Bu konudaki tartışmalar ve görüşler için bkz.: A. Gölpınarlı, aynı eser, s. 10 vd.; Ş. Tekindağ, “Büyük Türk Mutasavvıfı Yunus Emre Hakkında Araştırmalar”, TT K,, Belleten, XXX/17, s. 59-90; Yunus Emre Divanı, Haz. E K. Timurtaş, s. 24 vd. 

* Atatürk Kültür Merkezi'nin 7-10 Ekim 1991 tarihinde gerçekleştirdiği Uluslararası Yünus Emre Sempozyumu'nun bildirileri yayımlandı (Ankara 1995). Bu bildirilerden, Tuncer Baykara, A. V Ecer, A. Y. Ocak, S. Tural, M. Demirci, B. Flemming'e ait olanlar da Hacı Bektaş ile Yünus alakasına ait doğru hüküm vermeye yardım edici yorumlar bulunmaktadır. 

* Bkz.: Makalâr, E. Coşan Neşri XXXIX-LII; B. Noyan, Bektaşilik -Alevilik Nedir, s. 32-37; A. Gölpınarlı, “Bektaş”, Türk Ansiklopedisi, s. 32-33; Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli, s. 46-48; M. 
Öztürk, “Hacı Bektaş Veli”, Belleten, 50/892-94. 
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1. Kitâbu'l Fevdid: Ahmed Yesevi'nin Divân-ı Hikmet'i örnek alınarak Farsça yapılmış bu eser her ne kadar üçüncü bir şahsın ağzından hikaye edilmekte ise de, anlatılanların Hacı Bektaş'ın kendi kaleminden çıktığı, eserin isminin bizzat onun tarafından verildiği belirtilmektedir. 


İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe yazmalar kısmındaki yazma nüsha Türkçeye çevrilerek basılmıştır: “İ,Ö.... Hazreti Hünkar Hacı Bektaş'ı Veli'nin Vasiyetnâmesi (Kitabu'l Fevâid), İstanbul: Dizergonca Matbaası, 1959, 63 sayfa. 


Esad Coşan, eserde Hacı Bektaş'tan sonra yaşadığı bilinen kişilerin sözlerinin yer almasına rağmen, neşrini gerçekleştirdiği Makalât ile şaşılacak bir yakınlık gösterdiğini söyler. 


2. Makalât: Hacı Bektaş Veli'nin bugün elimizde bulunan en tanınmış ve en hacimli eseridir. Eserin aslı Arapçadır. Eksik bir nüsha, Esad Coşan tarafından bulunarak, tenkidli neşrini yaptığı mensur Türkçe nüsha ile karşılaştırma ve inceleme imkanı sağlamak için tercüme edilmiş ve çalışmasının sonuna eklenmiştir.” 


Makalât'ın kütüphanelerimizde pek çok Türkçe tercüme nüshası vardır. Eserin manzum bir tercümesi, 812/ 
1409 tarihinde Hatiboğlu Muhammed tarafından yapılmış; mensur tercüme de Molla Sa'deddin veya şimdi 


“ Makalât,, XL. 
 Makalât, E. Coşan nşr., s. 112-121. 
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elimizde bulunan şekliyle Molla Sa'deddin'in ilk tercümesinden faydalanan biri tarafından yapılmıştır.” 


Tereddütsüz öğretici mahiyette bir tasavvuf ilm-i hâli sayılabilecek Makalâr'ın tenkidli neşrini gerçekleştiren Esad Coşan, kendi çalışmasından” önce, mensur nüshanın iki defa eski harfle basıldığını bildirmektedir. Yeni harflerle Sefer Aytekin tarafından “Molla Sa'deddin'in tercüme ve tertibi esas tutulmuştur” kaydıyla yapılmış olan, ama ilmi yayın kurallarına uymayan bir baskı elimizdedir: Hacı Bektaş Veli, Makalât, Ankara: Emek Basım-Yayımevi, 1954. 


Son olarak da Hüseyin Özbay, Esad Coşan'ın tenkidli neşrini sadeleştirerek yayınlamıştır: Hacı Bektaş Veli, Makalât, Ankara: Kültür Bakanlığı, 1990, XX--63 s. 


3. Şerh-i Besmele: Manisa Kütüphanesi 3536 numarada kayıtlı ve Kitâb-ı Tasfir-i Besmele ma'a Makalât-ı Hacı Bektaş Rahmetullah başlığını taşıyan ve 827/1422 yılında Ca'fer b. Hasan tarafından istinsah edilmiş 57 sayfa tutarındaki bu eser, Rüştü Şardağ tarafından, ilmi neşir kaidelerine bağlı kalmaksızın yayınlanmıştır: Her Yönü ile Hacı Bektaş-ı Veltve En Yeni Şerh-i Besmele, İzmir: Karınca Matbaacılık, 1985. 


Hacı Bektaş Veli, ona aitolduğu hususu çok şüpheli olan bu küçük ve fakat anlamlı eserinde Allah, Rahim 


5 Makalât'ın manzum ve mensur nüshaları ve diğer özellikleri 
için bkz: E. Coşan nşr. XLII, LJI. 

96 Hacı Bektaş-ı Veli, Makalâr, nşr. Prof. Dr. Esad Coşan, 
İstanbul: Seha Neşriyat, trz., LX14 127 s. 
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ve Rahman adlarını zikretmenin ve bunların hepsini bünyesinde toplayan Besmelenin her işte söylenmesinin büyük yarar ve yüceliğinden söz eder.” 


4. Şathıyye: İki sayfa kadar tutan bu Şathıyye, 1091/ 
1680 yılında Enveri Hurüfi ve Nakşi bir müellif tarafından nazım ve nesir karışık olarak Tuhfetw's Sâlikin adıyla Türkçe şerh edilmiştir.” 


5. Hacı Bektaş Veliye Atfedilen Diğer Eserler: 


Fatiha Süresi Tefsiri, Makalât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye, Hurde-Nâme, Üssü'l Kakika gibi bazı eserlerin de Hacı Bektaş Veli'ye ait olduğundan söz edilierse de,” bunların ona aidiyeti henüz ortaya konabilmiş değildir. 


* Eserin diğer özellikleri hk. bkz.: Bedri Noyan, Bektdşilik-Alevilik Nedir, s. 34-36. 

5 Şath veya şathıyye, mutasavvıfların cezbe anında söyledikleri 
şeriata aykırı görülebilen ölçü dışı sözlere denir. 

7 A. Gölpınarlı, “Bektaş”, Türk Ansiklopedisi, s. 33; Makalât, E. 
Coşan nşr., XL-XLI. 

9 Mkz: Makâlâtr, E. Coşan nşr. XL, A. Gölpınarlı, “Bektaş”, 
Türk Ansiklopedisi, s. 33; B. Noyan aynı eser, s. 33 vd. 
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HACI BEKTAŞ-I VELİ'DE DİNİ BOYUT 


Mehmet Aydın 


Anadolu halk Süfizminin Ahmet Yesevi'ye kadar uzanan çizgisinde Hacı Bektaş-ı Veli'nin ve Yunus'un çok önemli bir yeri vardır. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslâmlaşması uğruna başlatılan hareketin en verimli dönemleri şüphesiz XlI. yüzyıl ile XIII yüzyıl olmuştur. 
Anadolu'da kurulan Anadolu Selçuklu Devleti, hem siyasi plânda, hem de kültürel ve manevi plânda çağının en istikrarlı devletlerinden birini oluşturmuştur. XIlI. 
yüzyılın ortalarına kadar özellikle siyasi istikrarını korumasını bilmiş ve Anadolu'da İslâm kültürü ile Türk kültürünün belli bir sentezine dayanan Anadolu Selçuklu medeniyetini meydana getirmiştir. 


XML yüzyıl Anadolusu, özellikle manevi plânda büyük şahsiyetlerin yetişmesini sağlamıştır. Bunu normal bir olay olarak kabul edebiliriz. Çünkü, Anadolu, özellikle Konya başta olmak üzere Orta Anadolu, bir ucu ile İran diğer ucu ile İspanya, Suriye, Irak'tan gelen düşünce ve süfi hareketlerle Orta Asya kökenli düşünce ve süfi temayüllerin bir buluşma noktası olmuştur. Şüphesiz bir asırdan fazla bir zamandan beri devam eden bu kültürel birikim, büyük dahilerin yetişeceği bir kültürel ortamı meydana getirmiştir. 


İşte Mevlânâ'nın, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Yunus'un ve Sadreddin Konevi'nin yetiştiği böyle bir ortamdı. Bu kültürel ortamın diğer bir özelliği de medrese ile tekke arasında belli oranda bir ahengin kurulmuş olmasıydı. 
Bu ahengin oluşmasında bu çağdaki süfi eğilimlerin içindeki insanların, medreseden gelmiş olmasının payı büyük olmuştur. Mevlânâ'nın babası dahil, Mevlânâ ve Sadreddin Konevi ciddi medrese eğitiminden geçmiş insanlardı. Şüphesiz bu insanların içinde bulunduğu süfi temayül, daha entellektüel bir çevre içinde gelişme göstermiş ve dahaziyade bilim dili Farsça veya Arapça olarak fikirlerini aktarmışlardır. Bunun yanında, Hacı Bektaş ve Yunus Emre kültürlü şehir çevrelerinden ziyade, halk kesimi içinde İslâm ve süfi temayülleri sergilemişler, dil olarak da Türkçe'den başka dil kullanmamışlardır. 
Fakat her iki süfi temayülün birleştikleri ana nokta, şekilcilikte kalmayan gönül Müslümanlığının benimsetilmesi olmuştur. Belki de bu medrese çevrelerinin çokça üzerinde durduğu şekilci İslâm'a karşı bir reaksiyon olarak daifade edilebilir. Mevlânâ, Mesnevi'de anlattığı birçok hikaye ile şekilde kalıp da, özün özünde olanı anlamayanların halini sergiler. Yunus ve Hacı Bektaş Veli'de İslâm'ın özü ile şeklin bütünleşmesini görmek istemektedirler. Sadece şekilde takılıp kalanların, ne Yunus'un yanında ne de Hacı Bektaş-ı Veli'nin yanında fazladeğeri yoktur. 
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İşte bizim tebliğde esas üzerinde durmak isteğimiz konu bu nokta olacaktır. Hacı Bektaş-ı Veli gibi Anadolu Süfiliğinin bel kemiğini teşkil eden ve bir ucu ile Ahmet Yesevi'ye dayanan bir süfi inancın temsilcisinin dini boyutunun en önemli eseri olan Makalât'ı! esas olarak incelemeye çalışacağız: 


Hacı Bektaş-ı Veli, Makalâr'ın 1. bölümünde Allah'ın dört bölük insan yarattığını, bunların, Âbidler, Zahidler, Ârifler ve Muhibb'ler olduğunu söylemektedir. 
Âbid'lerin şeriat, Zahid'lerin tarikat, Ârif'lerin ma'rifet, Mahibb'lerin ise hakikat kavmi olduğunu belirtmektedir.? Hacı Bektaş'a göre Abidler'in şeriate sımsıkı sarılmaları, nefsin arzularından uzak durmalarıdünyayı terketmeleri gerekir. Bunlar avâm halk taifesi olduğu için birbirlerini incitirler. Kibir, haset, bugz, cimrilik ve düşmanlık bunlarla beraberdir.” Zahid'ler ise, korku ile ümit içinde hayatlarını geçirirler. Başlıca kaygıları, ahiret için yararlı işler yapmaktır.* Ârif'ler ise, bunların aslı su'dandır. Bu sebeple hem temiz olmaları, hem de temizleyici olmaları gerekir. Ârifler katında her sözün üç yüzü, önü ve birarkası vardır. Manâ ehli katında ise, her sözün yetmişiki yüzü ve bir ardı vardır. Ârifler katında şirk murdardır. Onu içlerinde bırakmaz, dışarı atarlar. Kendileri arıdırlar ve başkalarını da arıtırlar.> Nihayet Hacı Bektaş-ı Veli, bu sözlerini şöyle tamamlar: “Bilmek gerekir ki, kendisini arıtmayan (temizlemeyen) başkalarını da arıtamaz.” Hacı Bektaş'a göre kişide yaramaz fiil olmamalı, 


' Hacı Bektaş Veli, Makâlâtr, Yay.: Esad Coşan, Ankara 1950, ? Makalât, s. 3-8 

SA.ge.,s.3. 

*A.g.e,s.5. 

SA.g.e.,s.6. 
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kişi her zaman temiz olmalıdır. İnsanın piskatışıklı olmasının sebebi, içinde şeytan fiilinin olmasıdır. Yine Hacı Bektaş şöyle demektedir: “Vay sanakiiçinde, kibir ve haset, cimrilik, düşmanlık, tamah, öfke, gıybet, kahkaha ve maskaralık ile bunlar gibi daha nice şeytan fili varsa, su ile yıkanıp nasıl arınacaksın?” 


Hakikat taifesi olan Muhibb'lere gelince Hacı Bektaş'a göre bunların aslı topraktandır. Toprak teslimiyet ve rızayı temsil eder. Bu yüzden Muhibb'de teslimiyet ve rıza içinde olmalıdır.? 


Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, Makalâr'ın 11. bölümünde kulun Allah'a ulaşıp, onunla dost olmasının yollarını açıklamaktadır. Bunun için kırk makamın olduğunu söylemektedir. Bu kırk makamın onu şeriatta, onu tarikata, onu marifette, onu da hakikatta'dır. 


Makalât'ın VII. bölümünde şeriattaki on makam açıklanmaktadır. Şeriat'ın birinci makamı, Hacı Bektaş'a göre iman getirmektedir. Onun kabul ettiği iman, dil ve gönül üzere olan imandır. Bunun için Hacı Bektaş-ı Veli şöyle der: “Kim çalap Tanrı'ya gönülden tanıklık yapmazsa, mutlak kâfirdir.”8 “Öte taraftan, diliyle tanıklık yapıp da gönlü ile inanmazsa münafıktır.” İbadet üzerinde de duran Hacı Bektaş-ı Veli, bu konuda şöyle der: “Amel imandan ayrıdır ve iman ibadettir. Değme ibadet, iman'a ermez; küfür de günahtırama, değme günah küfre ermez.” Burada Hacı Bektaş-ı Veli, Ehl-i Sünnet'in kabul ettiği “iman amelden 


SA ge.,s.6. 

Makâlât, s. 3. 
SA.g.e.,s. 10. 
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cüz değildir” prensibini kabul etmektedir. Yapılan birçok ibadetin iman nokta-i nazarından değeri olmadığını, insanın yaptığı bazı günahların da küfre götürmediğini belirtmektedir. Yine burada Hacı Bektaş'ın istediği şey, iman ile ibadet arasındaki bağlantıdır. Şuurlu iman, şuurlu ibadete götürür düşüncesidir. Şeriatin birinci makamı üzerinde önemli bir şekilde duran Hacı Bektaş-ı Veli, ikinci makamın, ilim öğrenmek, üçüncü makamın, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek, seferberlik olunca kaçmayıp düşmana karşı gelmek ve cenabetten temizlenmek olduğunu bildirmektedir. Burada üzerinde durulması gereken konu, “seferberlikten kaçmamanın” şeriatın üçüncü makamında yer almasıdır. Bunu söylemekle Hacı Bektaş-ı Veli, vatan savunmasına ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Dördüncü makam, helâl kazanmak, beşinci makam evlenmektir. Altıncı makam, hayz ve loğusalıkta, münasebeti haram bilmektir. Yedinci makam, sünnet ve cemaat ehlinden olmaktır. Sekizinci makam, şefkattir. Dokuzuncu makam, temiz yemek ve temiz giyinmekür. 
Onuncu makam, iyiliği emredip, kötülükten sakınmaktır.”9 


Dikkat edilirse Hacı Bektaş-ı Veli 111. bölümde de çok önemli konular üzerinde durmaktadır. İslâm toplumunu ayakta tutan temel öğelere değinerek Hacı Bektaş-ı Veli, bilinçli ve yaptığı amellerin şuurunda olan bir toplum özlemi duymaktadır. 


- Makalât'ın IW. bölümünü Hünkar, Tarikat makamlarına ayırmıştır. Bu makamın ilk basamağının pir'den elalıp, tövbe etmek olduğunu belirtmektedir. Fakat Hacı Bektaş'm istediği tövbe, tam pişmanlık tövbesidir. 


9 Makalât, s. 14. 
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Bunun için Hacı Bektaş şöyle demektedir: “Öyle tövbe etmek gerekir ki onda tereddüt ve şüphe olmasın, yine tövbeyi öyle yapmak gerekir ki fayda getirsin, çönkü tövbe etmek pişmanlıktır. Pişmanlığın esası budur ki, yetmiş yıllık günah, bir özüredeğişilir. Şimdi tevekkülle özüre önem verin ki, hatalarımız az, yüzünüz taze olsun.”1! 


Burada Hacı Bektaş'ın üzerinde durduğu konu, tarikat'a girmenin basit bir olay olmadığı ve bu yola sulük eden birinin de önce geçmişini temizleyip bir daha o hatalara dönmemesi için irade sahibi olmasının gerektiği konusudur. 


Hacı Bektaş'a göre tarikat makamlarının ikincisi mürid olmaktır. O, mürid'i üçe ayırmaktadır. Birincisi, mutlak müriddir. Böyle bir mürid'in şeyhine tam teslimiyet içinde olduğunu belirtir. İkincisi, mecazi müriddir. 
Bu mürid'in zâhirde şeyhine teslim olduğunu, ancak içinden kendi isteklerine uyduğunu belirtmektedir. 
Üçüncüsü, mürtedmüriddir. Bu mürid çeşidinin, şeyhinin bir halini görünce yüz çevirdiklerini söylemektir.” Tarikatın üçüncü makamı, traş olmak ve elbise değiştirmektedir. 
Kâbeyi tavaftan önce yapılan işleri tarikat makamların- daki kişilerin de yapmaları gerekir. Bunun anlamı, şeklinde temiz ve düzenli olarak kulun kendini, Allah huzuruna hazırlaması demektir. Hacı Bektaş-ı Veli, bunu dedikten sonra, şu ayeti kerimeyi delil getirmektedir: “... Başlarınızı traş etmiş veya saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan mescidi Harâma gireceksiniz.” Tarikat'ın dördüncü makamı, nefis savaşında olgunlaşmak ve pişmektir. Beşinci makamı ise, hizmet etmektir. Bu iki makam'da çok önemli 


'! Makalât, s. 15. 
NA.g.e.,s. 17. 
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iki şeye işaret edilmektedir. Birincisi nefsani olgunluğa ermek, ikinciside bu olgunluğa erenlerin kendilerini, insanlara hizmete adamalarıdır. Bunun için Hacı Hünkar “Hizmet eden kimse, hizmet görür” kaidesine bağlı kalmayı tavsiye etmektedir. 


Hacı Bektaş, tarikatın altıncı makamının, Havf yani korku olduğunu söylemektedir. Burada da Hacı Bektaş çok ince ve hassas bir konuya temas etmektedir. Mürid'in, yaptığı ibadetlere ve virdlere yani zikirlere güvenmemesi gerektiği, Allah'dan daima korkması icap ettiği ve hiçbir zaman kendini manevi yönden güven içinde hissetmemesi icap ettiğini belirtmektedir. Tarikatın yedinci makamı, Hacı Bektaş'a göre ümit etmektir. Aslında altıncı makam'daki korku ile yedinci makam'daki ümit birbirini tamamlamaktadır. Bu hal, mü'minlerin hali olmalıdır. Yani, mü'minlerin, bir yandan Allah'tan korkmaları, diğer yandan da Allah'dan ümit kesmemeleri gerekir. Hacı Bektaş'ı Veli, müridin de böyle olması gerektiğine işaret etmektedir." 


Hacı Bektaş-ı Veli'ye göre, tarikatın sekizinci makamı, müridin sahip olması gereken, hırkaya, zembil'e, makas'a, seccadeye, tesbihe ve iğneye sahip olmaktır. Bu bir anlamda bir dervişin dünya'dan uzak kalması, bunlarla yetinmesi anlamına gelmektedir. Diğer yandan, kendi işini kendisi yapması mesajı da buradan çıkmaktadır. 
Tarikatın dokuzuncu makamı, makam, cemaat, nasihat ve muhabbetsahibi olmasıdır. Onuncu makam ise, aşk, şevk, sefa ve fakirlik makamıdır. Hacı Bektaş-ı Veli, bu son makamı, can makamı olarak niteler. Can can'a kavuşursa se- 


BA.g.e.,s. 18. 
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vinmek, oynamak, zevk ve şevkle hareket etmek, şaşılacak şey değildir diyerek belirtmektedir.” 


Hacı Hünkâr, Makalât'ın beşinci bölümünü marifetin makamlarına, tahsis etmiştir. Bu makamların birincisi, edeptir. Hacı Bektaş'a göre en büyük makamlara ulaşanlar, edeple ulaşmışlardır. Mahrum kalanlar da saygı ve edebi terk ettiği için, mahrum kalmışlardır. Bunun için bütün tarikatlarda EDEB'e çok önem verilmiştir. 
Genelde tarikatlar birer edep eğitimi yeri olmuşlardır. 
Bektaşi tekkelerinde de edebe, çok önem verilmiştir. 
Çünkü orada herşey edeb'in sonucunda elde edilmektedir."9 Marifetin ikinci makamı korkmaktır. Allah'tan yeterince korkanlara Allah, iki cennet hazırlamıştır. Bunun için Hacı Bektaş şu ayeti burada zikr etmektedir: “Rabbının makamından korkanlara iki cennet vardır.”? Marifet kapısının üçüncü makamı, nefis terbiyesi, açlık ve kanaatkârlıktır. Aç kalmak, az yemek, insanda sezginin teşekkülünü sağlar. Hacı Bektaş-ı Veli, burada ince noktalara temas etmektedir. Çünkü karınlarını tıka basa doyuranlar, gaflete daha yakın insanlardır. Bunun için bütün tarikatlarda az yemek, az uyumak ve az konuşmak prensip haline gelmiştir. Marifet yolunun dördüncü makamı, sabır ve kanaat makamıdır. Hacı Bektaş-ı Veli, bu yolun yolcularına sabir ve kanaatı tavsiye etmektedir. Aslında sabır, seyr ü sülük'daki imtihanların başarı anahtarıdır. Bütün tasavvuf okulları, sâlike sabır ve kanaati tavsiye etmişlerdir. Kanaat, insanın elindeki ile yetinmesi olayıdır. Nefsin başka şeylere meyletmemesi, başkasının elindekine tamah etmemesidir. Hacı Bektaş'a göre ken- 


15 Makalât, s. 18. 
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dini bu noktaya getiren kimse marifet yolunda belli bir dereceye ulaşmış kişidir. 


Marifet yolunun beşinci makamı, utanmaktır. Allah'ın resulu, hayanın, imandan olduğunu belirtmektedir. Bu yolun altıncı makamı, cömertliktir... Çünkü marifet yolunda cimriliğe yer olmaz. Cimrilik avamın işidir. 
Hacı Bektaş'a göre cömertlik, marifet kapısının beşinci makamını teşkil eder. Bütün tarikatlarda Allah'ın verdiği nimeti, başkaları ile paylaşmak, Allah'a teslimiyetin bir ifadesidir. Cömertlikte, Allah'a güven duygusu yatmaktadır. Bunun için Hacı Bektaş-ı Veli cömertliği marifet yoluna yerleştirmiştir. Marifet yolu'nun yedinci makamı ise ilimdir. Bu konuda Hacı Bektaş-ı Veli peygamberimizin şu hadisini zikretmektedir: “Dünya'nın durması dört şey üzerinde ve onlar sayesindedir. Âlimlerin ilmi, hükümdarların adaleti, cömertlerin el açıklığı ve yoksulların duaları.” Hacı Bektaş-ı Veli, burada toplumsal konsensusun temel direklerini bize gösteriyor. Çünkü ilmin olmadığı yerde cehalet, adaletin olmadığı yerde azgınlık kendini gösterir. Böyle bir toplumda ise, sosyal dengeler altüst olur. Hacı Bektaş-ı Veli, burada bu sosyal dengelerin bilinçli olarak farkındadır. Marifet yolunun sekizinci makamı, sukünet ve düşkünlüktür. Hacı Bektaş'ın burada kastettiği şey,, Allah'tan mustağni olarak yaşamak halidir. Bu hal ise, korkunç bir haldir. İnsan, her zaman Allah'a karşı muhtaç olduğu duygusu ile yaşamalıdır. 
Nefsinin nankörlüğüne kendini kaptırmamalıdır. İnsan, kalbini yumuşatmalı, inceltmeli ve tevazu içinde yaşamalıdır. Bunun için Hacı Bektaş-ı Veli, Peygamberimizin şöyle dua ettiğini haber verir: “Allahım beni düşkün olarak yaşat ve düşkünler topluluğu içinde haşreyle.”8 Marifet yolu- 


8 Makalât, s. 119, (Esad Coşanın Seha Neşriyat tarafından 
yayınlanan Makalât'tan naklen, s. 119.) 


36 MEHMET AYDIN 


nun dokuzuncu makamı, kalp ve gönlü hoşnut kılmaktır. 
Çünkü kalp, Allah'ın arşıdır. Bunun için süfilikte gönül kırma, çok büyük günahtır. Hacı Bektaş da mü'minin kalbine dikkat çekmekte ve gönül kırmamaya davet etmektedir.!? Marifetin onuncu makamı, insanın kendini bilip tanımasıdır. 


Hacı Bektaş-ı Veli Makalât'ın V1. bölümünü hakikat makamlarına tahsis etmiştir. Bu yolun birinci makamının toprak gibiolmak olduğunu belirterek, insanın tevazu içinde olmasına işarette bulunmaktadır. Bunu açıklamak için Hacı Bektaş-ı Veli şöyle demektedir: “Bir kişinin incitmesinden incinmemesi, aksine, kendine rastlayan herşeyi Allah'tan bilmesi, başına gelen musibetlerin tümüne rıza göstermesi, iradesini Allah'a terk ve havale etmesi ve istemeyi sadece Allah'a ait bilmesidir.” Hakikat yolununikinci makamı “Yetmişiki milleti ayıplamamak"tır. Bu makam'daki bir kimsenin, bütün kainata tek bir gözle bakmasının gerektiğini, kişileri söz konusu etmeden, yalnızca iyiliğin ve kötülüğün kendisini görmeye çalışmasının icap ettigine Hacı Bektaş dikkat çekmektedir. Burada Hacı Bektaş'ın vermek istediği mesaj, herkese Allah'ın yarattığı olduğu için sevmek felsefesidir. Hakikatyolunun üçüncü makamı, Allah'ın insana lütfettiği nimetlerden sakınmadan, Allah rızası için insanın vermesidir. Burada Hacı Bektaş-ı Veli, bu konudaki Kur'an-ı Kerim ayetlerini zikretmektedir.” Bu yolun dördüncü makamı, kulun ölmeden önce nefsini öldürmesi makamıdır. Bu insanın bütün arzularından arınması ve sadece Allah'a teslim olması 


9 Makalât, (Seha Neşriyat), s. 18. 
PA.g.e,s.120. 
2 Makalât, 5. 120. 


MİLLİ BÜTÜNLÜĞÜMÜZ VE HACI BEKTAŞ-I VELİ 37 


demektir. Bütün süfi ekollerinin üzerinde durduğu bu noktaya Hacı Bektaş-ı Veli de çok önem vermektedir. 
Çünkü bu bir manada Allah'tan başka herşeyden soyutlanmak anlamına gelmektedir. Hakikat yolunun beşinci makamı, “Yaratıklardan hiçbirine zarar vermemek ve onların ondan cefa görmemeleridir.” Hacı Bektaş'ın burada üzerinde durduğu temel konu, iyi bir Müslümanın özellikleridir. Çünkü Peygamberimiz bir hadislerinde “Müslüman, diğer Müslümanların, kendisinin elinden ve dilinden zarar görmedikleri kimsedir.” buyurmuşlardır. Hacı Bektaş burada, bu hadisi zikretmektedir. Hakikat yolunun altıncı makamı, kulun sohbet esnasında gerçekleri söylemesi, doğru söyleyen irşadcıya isteyerek tam olarak uymasıdır. 
Yani, Müriddân'ın, şeyhini can kulağı ile dinlemesi ve duyduklarını yerine getirmesi gerekmektedir. Yine bu yolun yedinci makamı, iyi ve olgun kulların girdiği yola girmektir. Yani seyr-ü sülük yoluna girmeleri gerekmektedir. Hacı Bektaş-ı Veli burada şu ayet-i kerimeyi delil göstermektedir: “Gerek âfakda, gerek kendi nefislerinde ayetlerimizi yakında onlara göstereceğiz.” Burada Hacı Bektaş-ı Veli, insanın, seyr ü sülük yoluna girdiği zaman, neticede kendi nefislerindeki Allah'ın işaretlerini anlayacak bir duruma geleceğine işaret etmektedir. Hakikat yolunun sekizinci makamı, keramet gösterecek duruma gelenlerin, kerametlerini gizlemeleridir. Süfi yolda, keramet izhar etmek çok ayıptır. Çünkü bu, Allah'ın bir insana lâtfetmiş olduğu bir nimetin ifşası anlamına gelmektedir. Bu durum halk nazarında bilinince işin içine riya ve şöhret karışarak, kulun sâfiyeti bozulabilir. Bunun için Hacı Bektaş, keramet göstermemeyi bu makamın bir özelliği olarak göstermektedir. Hakikat yolunun 


> Fussilet Süresi, 53. 
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dokuzuncu makamı, sabretmek, Tanrıya ulaşmak, Tanrıyı birlemek ve Tanrıya yakarmaktır. Onuncu makamı ise, iç gözüyle gözlemde bulunmak, Tanrısal bilimi öğrenmektir.” 


Hacı Bektaş-ı Veli, Makalâdı'ında, insanın geçmesi gerektiği dört manevi menzili şeriat, tarikat, marifet ve hakikat olarak göstermiş ve bu menzillerdeki makamları altıncı bölüme kadar açıklamıştır. Makalâr'ın diğer bölümlerinde de, mükemmel kulluğun ve insanlığın basamaklarını açıklamaya devam etmiştir. Bu istikamette Hacı Bektaş-ı Veli, Makalâr'ın yedinci bölümünde Gönül Şehrinden bahseder. İnsan gönlünde iki sultanın olduğunu söyler. Bu sultanlardan biri Rahmani diğeri Şeytani'dir.2* Rahmani Sultan'ın adının akıl, vekilinin iman, bekçisinin de fakirlik olduğunu söylemektedir.” Hacı Bektaş'a göre, yüreğin sağ kulağında, yedi kale vardır. 
Her kalede bir muhafız vardır. Bu muhafızlar, ilim, cömertlik, hayâ, sâbir, korku, riyazat, edeptir. Hacı Bektaş'a göre, bunlar yerine getirildiğinde, beş süslü kaftan ortaya çıkmıştır: Bunlardan birincisi ilham, ikincisi Aşktır. Burada Hacı Bektaş-ı Veli Allah adına şöyle demektedir: “Ey kullanm görmeyi gözle mi, işitmeyikulak ile mi, söylemeyi dil ile mi, tutmayı el ile mi, yürümeyi ayak ile mi, af olunmayı ibadet ile mi, hışmı günah ile mi, yanmayı ateş ile mi oluyor sanırsınız?”?9 Hacı Bektaş Allah adına konuşmaya devam eder: “Âdem'e cehennem içinde bile olmayan azabı cennet içinde verdim. İbrahim (4.s.)'e cennet içinde bile olmayan bahçeyi, ateş içinde verdim. ”7 


> Makalât, (Seha Neşriyat), s. 121.2* A. g. e, s. 35, sadeleştirme, s.2ZI. 

»A.g.e., 5. 35, sadeleştirme, s. 23. 

2 Makalât sadeleştirme, s. 21. 


7 Makalât, s. 39. 
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Hacı Bektaş bu ibretli sözlerden sonra, insanın gafletinden dem vurmakta, Âdem'in anlamını çözmekte, insanın kendini bilmesinden bahsetmekte ve can'dan bahsetmektedir. Burada Hacı Bektaş Molla Sadeddin- den şu beyitleri nakletmektedir: 


Ol cânki aşktan olur 
Bekâsı bin cân olur 
Kamu canlar ölünce 
Hem o can diri kalır 


Aşk dirliğin alalım 

Bu dirlikte kalalım 
Ölmez dirlik bulalım 
Çün can dosta birikir? 


Hacı Bektaş-ı Veli Makalât'ın sekizinci bölümünde şeytanın hallerinden bahsetmektedir. Gönül şehrinin ikinci sultanı olarak tanımladığı şeytanın bekçilerinin kibir, haset, cimrilik, açgözlülük, öfke, gıybet, kahkaha ve maskaralık olduğunu söylemektedir. Daha sonra şeytanın bu bekçilerinden, hasetten, cimrilikten ve açgözlülükten kurtulmanın yolunun dünyayı terketmek olduğunu; öfke, gıybet, kahkaha ve maskaralıktan kurtulmanın yolunun ise, perhiz olduğunu söylemektedir.?? Yine Hacı Bektaş'a göre, dört türlü cömertlik vardır: Mal Cömertliği, Ten Cömertliği, Ruh Cömertliği, Gönül Cömertliğidir.* 
Hacı Bektaş'a göre bütün bunların hedefi, insanın kendini bilmesidir. İnsanın kendini bilmesi için, rahmani olanla, şeytani olanı ayırması gerekir. İnsan, kendini bilmeyince Allah'ı da bilemez, demektedir. 


2 Makalât, s. 46. 
? Makalât, s. 50. 
PA.ge,s.S1. 
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Hacı Bektaş-ı Veli, Makalât'ın dokuzuncu bölümünü marifet makamının tevhid anlayışına tahsis etmiştir. 
Gerçek marifet, Allah'ın bildirdiği tüm şeylere inanıp, şükretmektir. Marifet, insanın kendini bilmesinden geçer. Hacı Bektaş-ı Veli, yerle gök arasında birçok şey vardır. Fakat insandan ulusunun olmadığını söyler. Yine de marifetin doğduğu insan gönlünün, sadece uyanışa erebildiğini söylemektedir.”! Hacı Bektaş'a göre Hakk'ı batıldan ayırmak, ihram giymeye benzer. Yoldan taşları temizlemek ise, Kâbe'den Batn-ı Urana'da taş atmaya benzer. Nefsin arzularını def'etmek, kurban kesmeye benzer.” Hacı Bektaş-ı Veli, yine bu bölümde en çok insan kalbi üzerinde durmaktadır. Hatta mü'minin gönlünü Kâbe'ye benzetmektedir. İnsan gönlünde dört nurani tavafın bulunduğunu haber vermektedir. İlki sağda havfnüru tavafı, ikincisi solda reca nuru tavafı, üçüncüsü önde muhabbet nuru tavafı, dördüncüsü arkada şevk nüru tavafıdır.” 


Makalât'ın X. bölümünde Hacı Bektaş-ı Veli, Hz. 
Âdem'in sıfatının beyanı üzerinde durmuştur. Bu bölümde, Hz. Âdem'in yaratılışından, yaratıldığı topraktan bahsedilmektedir. Daha sonraki kısımlarda Âdem ile şeytan arasındaki secde olayı dile getirilmiş ve şeytani mantığın yanılgısı sergilenmiştir.>* Makalât'ın XI. bölümünde de yine ağırlık merkezi olarak Hz. Âdem ve çocukları üzerinde durulmuştur. Burada da Âdem ile Havva'nın yaratılışı dile getirilmiş, bir anlamda yaratılış felsefesinden bahsedilmiştir. Hacı Bektaş'ı Veli burada 


3 Makalât, s. 39. 
BA ge.,s. 75. 
BA.g.e.,s. 76. 
MA. ge.,s.90. 
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Âdem'in üç manâya geldiğini açıklamakta ve birinci manânın kendini bilmek, ikinci manânın, huzurda olmak, üçüncü mananın kabri mekan kılmak olduğunu söylemektedir. 


Hacı Bektaş-ı Veli, Makalâtta, şeriat, tarikat, hakikat ve marifet yollarını açıkladığını beyan etmektedir. 
Aslında Hacı Bektaş'ın buradaki hedefi, insanı, insan-ı kâmil çizgisine çekmek ve kulluğun tadını tattırmaktır. 
Bu dört kapıdan geçmesini bilenler, eliyle, diliyle ve beliyle hata işleyemezler. Çünkü bu dört kapı, elin, dilin ve belin terbiyesi içindir. Bu terbiyeyi almış bir insan, Müslüman toplumunun en arif bir mü'mini haline gelir. Dini emirleri yerine getirdiği halde elini, dilini ve belini terbiye edemeyenler, ne yaptıklarının farkında olmayan gafillerdir. Hacı Bektaş'a göre gafil olanlar insan değillerdir. 
Bunlar şekilde insan, manâda hayvandır.” 


Görüldüğü gibi Hacı Bektaş-ı Veli kulluğun derinliğinin peşinde olan bir gönül kahramanıdır. XIII. yüzyıl Anadolusunda halk tasavvufu şekli altında derin bir dini uyanış hareketi başlatmıştır. Ahmet Yesevi'nin Türkistan'da yaktığı bu dindarlık ateşini, Hacı Bektaş ve Yunus gibi gönül erleri, Anadolu'da Türkmenler arasında yaymaya çalışmışlardır. Hacı Bektaş'ın bütün eserlerindeki temel fikir, iç ve dış eğilimlerdeki ahenkli dindarlıktır. Bu öylesine bir dindarlık şekli ki bu dindarlık seviyesine ulaşanlar, gerçek manada Müslüman olanlardır. Çünkü buradaki dindarlık, niyetle amellerin bir bütünleşmesini göstermektedir. İslâm'ın görmek istediği gerçek mü'minlerin vasıfları da bu değil midir? 


5 Makalât, s. 59. 
35 Makalâr, s. 34. (sadeleştirme). 
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